
 

DOMPLEIN, 2000 JAAR GESCHIEDENIS  
OPDRACHTENBLAD BIJ DE FILM 
 

 

Het Domplein was vroeger voller dan nu. 

In het jaar 250 stond er een fort van de Romeinen. 

Daarvan zie je nog een stukje muur in de Muziekschool (UCK). 

 

In 695 liet Willibrord op die plek twee kerkjes bouwen. 

 

In 1080 was Utrecht van de Duitse keizer. 

Zijn paleis stond vlak naast de Dom. 

Nu is daar een restaurant.  

 

Vanaf 1254 werd de gotische Dom gebouwd. 

Daar hebben ze ruim 250 jaar over gedaan. 

De kerk kreeg een toren van wel 112 meter hoog. 

Binnen werd de kerk versierd met beelden, schilderingen en houtsnijwerk. 

 

Naast de kerk kwam de Pandhof, dat is een tuin. 

Toen alles klaar was, stond het plein vol met kerken. 

 

In 1674 stortte de helft van de kerk in door een tornado.  

Nu is er op die plek een plein/het Domplein. 

 

Dit opdrachtenblad maakt deel uit van het project ‘Noem je mij Dom?’. Samenstelling Toerisme Utrecht en Citypastoraat Domkerk,  

m.m.v. Stichting Utrechts Museum Kwartier.  Ontwerp HaasDesign.nl 


